Pastorale Wilsverklaring

Mensen willen steeds vaker zelf beslissen over leven en sterven. Dat geldt ook bij de bege-
leiding die men wenst bij het sterven en voor de manier waarop men na de dood begraven
of gecremeerd wil worden. Voor verantwoorde pastorale zorg is het daarom onontbeerlijk
om op de hoogte te zijn van die wensen. In de situatie van onbekwaamheid kan een tevoren
vastgelegde wilsverklaring een belangrijk hulpmiddel zijn om te handelen in het belang van
en in overeenstemming met de wensen van iemand. Een pastorale wilsverklaring biedt be-
trokkene zo de mogelijkheid die vorm van pastorale begeleiding te ontvangen die men wenst.

Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik pastorale bijstand.

1. En wel in de vorm van:
O pastorale gesprekken met een priester
O Ziekenzalving (Bediening)
O ontvangen van de H. Communie thuis.

2. Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke viering:

O Aan de vooravond van de uitvaart/crematie, wens ik:
O een avondwake/avondmis
O geen viering aan de vooravond

O Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik:
O een Eucharistieviering in de kerk
O een woordviering in de kerk
O alleen een samenkomst in het crematorium.

3. Vervolgens wens ik te worden
O begraven op het kerkhof van

O gecremeerd te

O beslissing laat ik aan nabestaanden over

4, Omtrent een gedachtenisprentje heb ik de volgende gedachte:

Aldus opgemaak: (datum)

Naam: Handtekening:

(plaats)

Deze verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen.

Eventueel een afschrift aan de pastoor of vertrouwenspersoon geven.




